
Het verblijf op aarde is niet oneindig. 
Zo ga ik. 

Dankbaar voor het leven, de liefde in goede 
 en kwade dagen, de talrijke kroost  

(ik zie ze allemaal zo graag), 
de deugddoende vriendschap, de liefdevolle  

en de onuitputtelijke hulp.

mevrouw

Yvonne Swaelens
echtgenote van dokter 

Paul Van Den Bosch

Geboren te Sint-Gillis Brussel op 5 april 1932 en in het bijzijn 
 van haar geliefde familie thuis te Herentals zachtjes  

ingeslapen op 25 december 2025.

De uitvaartliturgie, rond de asurne, waartoe u  
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de  

St.-Catharina kerk, Begijnhof te Herentals op  
zaterdag 3 januari 2026 om 11.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten 
 in de kerk vanaf 10.30 uur.

De asurne van Yvonne zal thuis in haar vertrouwde  
omgeving een mooie, warme plaats krijgen.

Dit  melden  u  diep  bedroefd :
Paul Van Den Bosch

 haar echtgenoot
Jan en Inge Van Den Bosch - Helsen

Filip en Kelly, Nicolette, Lewis 
Kristof en Aswintha, Alexander
Paul
Deborah
Jordy †

Paul en Mieke Van Den Bosch - Raeymaekers
Nick en Elke, Marie, Arno, Maya, Noah
Carolien en Cedric, Mathias, Thomas 

Yule en Ann Chen - Van Den Bosch
Arne en Amy, James, Natalie
Julie en Billy, Owen, Isla
Jens en Lindsay, Eloise, Benedict, Winslet †, Maxwell
Laura en Abraham

Bert en  Nadine Van Den Bosch - Delmotte
Tom en Sophie, Felix, Ella, Fien
Sofie en Philippe

Dirk en Hilde Van Den Bosch - ‘S Jegers
Jelle en Evelien, Luca
Ruud

Wim † en Gretel Van Den Bosch - Torfs
Thomas en Laurien, Cecilia
Rik en Toon, Noor, Axel

 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in het verlies :
haar broer, schoonzus, neven en nichten

Met dank aan de thuisverpleging Katty, Dagmar en Inne voor hun goede zorgen.

Met speciale dank aan Hilde en Louisa voor hun jarenlange  
vriendschap en toegewijde hulp.

Rouwadres : Belgiëlaan 46,  2200 Herentals

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20

Yvonne

Bloemen, noch kransen


