
Liefste moeke Wis,

Ik herinner me de vele woensdagnamiddagen  
waar we met alle kleinkinderen rondliepen op het erf.

Onze va bij de duiven en jij liet het oppassen  
zo ongedwongen en moeiteloos lijken.

We genoten van het samenzijn en wisten je steevast  
terug te vinden voor een gesprekje aan de keukentafel.
Al was het deugnieterij, vertellen over de avonturen,  

troost bij een schaafwonde of een kapotte bril.
Je was er voor ons in alle kalmte  
en wist voor alles een oplossing.

En dit generatie na generatie, van zoon  
en dochters tot je klein- en achterkleinkinderen.
Een moedertje uit de duizend en een voorbeeld  

voor ons allen.
Je vaste plek aan die tafel is nu leeg  

en je zal gemist worden.
Hoewel we nu gedwongen afscheid moeten nemen, 

 blijf je in onze gedachten en ons hart altijd dichtbij.
Dankjewel voor alles wat je voor ons gedaan hebt.

Moeke, rust nu maar zacht.
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