
Nooit klagend, nooit vragend 
zijn pijnen in stilte dragend 

zijn handen hebben voor ons gewerkt 
zijn hart heeft voor ons geklopt 

zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

de heer

Louis Dierckx 
“De Witte”

Geboren te Herselt op 18 mei 1944 en zachtjes ingeslapen  
in het woonzorgcentrum St.-Barbara te Herselt op 29 mei 2024.

echtgenoot van Ludwina Peeters

va van Tonny Dierckx

vokke van Zoë Dierckx, Senn, Mila, Nio
Daan Dierckx

Delen mee in het verlies: 
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Brenda Keulemans “mama van Zoë en Daan”

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.

De asurne van Louis zal thuis in zijn vertrouwde omgeving 
 een mooie, warme plaats krijgen.

Een laatste groet aan de asurne van Louis kan gebracht worden op dinsdag 4 juni 2024 
 tussen 18.30 en 19.00 uur in het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

Met dank aan zijn huisarts F. Verduyckt en het personeel van het woonzorgcentrum  
St.-Barbara, in het bijzonder afdeling “Het Park” voor hun goede zorgen.

Met speciale dank aan de geburen voor hun jaren vriendschap en vele bezoekjes.

Rouwadres : 
 Familie Louis Dierckx 

p/a Funerarium ‘S Jegers 
Dorp 63,  2230 Herselt

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20
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