
De gedachte dat je nu gelukkig bent 
verzacht de pijn 

De gedachte dat je toch nog altijd bij ons bent 
verzacht het leed 

Maar de gedachte aan jou doet ons beseffen 
hoezeer we je missen

de heer

Frans Aertgeerts
Geboren te Ramsel op 21 augustus 1938 en thuis  

te Ramsel zachtjes ingeslapen op 8 mei 2026.

echtgenoot van Mariette Van Den Broeck

papa en bompa van 
Mark Aertgeerts

Senne
Hanne

Kathleen Aertgeerts en Enzo Peluso
Esther en Robijn 
Brent en Georgia

Delen mee in het verlies : 
zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Aertgeerts, Van Den Broeck, Vleugels, Milis

De uitvaartliturgie rond de asurne, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk 

St.-Hubertus te Ramsel op zaterdag 16 mei 2026 om 11.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur.

De asurne van Frans zal thuis in zijn vertrouwde omgeving 
 een mooie, warme plaats krijgen.

Een laatste groet aan Frans kan gebracht worden 
 op vrijdag 15 mei 2026 tussen 18.30 en 19.30 uur  

in het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

Met dank aan zijn huisarts R. Gerlo en de thuisverpleging  
van team Laporte voor hun goede zorgen.

Rouwadres : 
Familie Frans Aertgeerts 
p/a Funerarium ‘S Jegers 

Dorp 63, 2230 Herselt

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20


