
Tranen zijn de woorden 
die over je wangen rollen 

Wat je mond niet kan zeggen 
als je hart kapot gaat van verdriet

mevrouw

Elza Laeremans
weduwe van de heer

 Emiel Slaets

Geboren te Leuven op 14 december 1935 en overleden  
in het Ziekenhuis Geel op 17 november 2025.

Lid van Okra

De afscheidsplechtigheid en de bijzetting van de asurne  
samen met de asurne van Emiel in het columbarium  

op de begraafplaats te Ramsel vinden 
 plaats in intieme kring.

Een laatste groet aan Elza kan gebracht worden op  
woensdag 19 november tussen 18.30 en 19.00 uur  

in het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt. 

Dit  melden  u:
Marc en Conny Slaets - Janssens

Jill en Imen

Ivo en Conny Slaets - Daems
Thiemen en Cheyenne 

Ludo en Monique Sempels - Slaets
haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in het verlies:
haar neven en nichten

De families Laeremans, Slaets, Delen, Rens

Voor de goede zorgen danken wij huisarts S. Van der Mieren,  
en het personeel van het woonzorgcentrum St.-Barbara te Herselt,  
in het bijzonder afdeling “De Vlieger”.

Rouwadres : Elsleukenstraat 27A,  3201 Langdorp

Bloemen, noch kransen

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20


