
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stief, ‘t is vreemd maar die vergeet je 

Het is je dikwijls ontgaan, je zegt : “Ik ben wat moe” 
maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe

mevrouw

Elza Ilands 
weduwe van de heer 

Jos Van der Staey

Geboren te Antwerpen op 4 januari 1938 en zachtjes ingeslapen in het 
 woonzorgcentrum St.-Barbara te Herselt op 27 januari 2024,  

gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u :

Robby en Diane Van der Staey - Vanden Bergh
Loriene en Pieter, ♥

haar zoon, schoondochter en kleindochter

Delen mee in het verlies :
haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatsvinden op vrijdag 2 februari 2024 om 10.30 uur in de aula

van het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt.

Samenkomst in het funerarium om 10.15 uur.

De begraving van de asurne bij haar geliefde echtgenoot  
op de begraafplaats te Betekom zal plaatsvinden in intieme kring.

Een laatste groet aan Elza kan gebracht worden op donderdag 1 februari 2024 
tussen 18.30 en 19.00 uur in het funerarium ‘S Jegers, Dorp 63 te Herselt. 

Met dank aan het personeel van het woonzorgcentrum St.-Barbara,  
in het bijzonder afdeling “De Parel” voor hun goede zorgen.

Rouwadres : 
Elzenstraat 36,  2235 Westmeerbeek

Funerarium ‘S Jegers, Dorp 63, Herselt, Tel. 014 54 04 20


